
 



 

 

 

 

 

Wel Edel  Geboren Heer! 

 

Heden verzend ik aan 

uw adres per post een pakket,  

inhoudende eenige photographieen 

die ik dezen winter in Egypte 

nam; hoewel helaas de uitvoering 

in de meeste gevallen onder ’t mid- 

delmatige bleef, ook al door de  

moeilijkheid van spiegelverlich- 

ting in de graven, geloof ik dat  

zij tenminste het verdienste 

hebben van nog niet door anderen  

zijn genomen. 

Tevens heb ik de eer uw Edele 

mede te deelen dat ik een dezer 



 



 

dagen wat andere zaken naar 

Nederland zend, om daarna 

aan u te worden overgemaakt, 

twee stèles de eene, kleinere 

door den Heer Schelling gekocht  

te el Kab, en  zeer waarschijn- 

lijk van daar afkomstig, de  

ander, groter door mij ten 

Thebe gekocht, en waarschijn- 

lijk van Abydos stammende, 

welk wij de eer hebben u 

bij dezen aan te bieden. 

De Heer Maspero, die de kleinere 

zag, meende dat zij òf authen- 

tiek was, òf een namaaksel 

uit Romeinschen tijd, daar hij 

bij een oppervlakkige  beschouwing 

sporen van ouder werk meen- 

de te ontdekken. 



  



Hopende dat er misschien het een  

of ander interessants voor u bij 

is, heb ik de eer mij met  

de meeste hoogachting te 

noemen 

 

Uw Dienstbare Dienaar 

J.H. Insinger 

Pegli, 1o juni 1882 


